bv sport

Blij van Sport

Sport brengt mensen in beweging.
Niet met als doel om te winnen.
Maar om te groeien.

In gezondheid.

In zelfvertrouwen.

In vriendschappen.

In geluk.

bv SPORT wil die beweging stimuleren en faciliteren.
Maar er vooral ook samen met de sporter van genieten.

We zijn het kind dat trots naar oma zwaait,

als het voor het eerst zonder bandjes zwemt.

We zijn de trainer, die met tranen in zijn ogen op schouders
wordt gedragen, nadat zijn ploeg kampioen geworden is.
We zijn de dames die na het aquajoggen schaterlachend
genieten van een kop koffie in het sportcafé.

Ons doel is om iedereen met plezier te laten bewegen.
We laten ons daarbij niet blind leiden door regels en protocollen.
Maar vinden energie in mensen en oplossingen.

We staan niet langs de zijlijn.

We spelen en bewegen mee.

We geloven in mogelijk maken.

Een positieve energie.

Die mensen in beweging brengt.

Voor gezondheid, zelfvertrouwen, vriendschappen, en geluk.

Dat maakt ons wie we zijn. Dat maakt ons blij van sport.




